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Roosendaolers   
 

Ik zijn al sins jaore, mesjokke van ons stad-je 

De Mart, ut park, een straotje 

Dus wul ik oe vraoge 

Ik em al een route, ier in mijn gedachte 

ik wil nie langer wachte 

dus gaon we ut waoge 

 

Dus vanaovond laot doen we ons best 

We lope laanks de Dijken en de West 

Misschien dur Kasdonk, Burgerhout 

Laanks Fatima da kan nie fout 

Zeg nou geen nee en ou ut effe vol 

Dit is toch leutig, want we emme lol 

Al wor ut dan wel veul te laot, t klokske van ons Sint-Jan slaot 

 

Refrein 

Roosendaolers, (fluitje) vierde gij ok carnaval 

Roosendaolers, (fluitje) we aole ier alles van stal 

Roosendaolers, (fluitje) we gaon dur us flienk tegenaon 

Al zeuve-onderd-feftig jaore , zijn we ier Tul-le-petaon ! 

 

Ik kon zo geniete, zo vroeger van ons stadje 

Pattelulle in ut straotje 

Un balleke trappe 

En boogere bij de boere, ok stiekum meide loere 

Wil nie nostalgisch bleren, kom op nou, we gaan stappe 

 

Dus vanaovond laot nim ik oe mee 

Laanks de Moriaan en de 3W 

Misschien ok effe laanks de Kaai 

En dan ut Waopuh meej ons Maai 

Zeg nou gin nee en ou ut effe vol 

Dit is toch leutig, want we emme lol 

Al wor ut dan wel veul te laot, t klokske van ons Sint-Jan slaot 

 

Refrein (2x) 

Roosendaolers, (fluitje) vierde gij ok carnaval 

Roosendaolers, (fluitje) we aole ier alles van stal 

Roosendaolers, (fluitje) we gaon dur us flienk tegenaon 

Al zeuve-onderd-feftig jaore , zijn we ier Tul-le-petaon ! 


